Op de markt staat ook nog een beeld dat verwijst naar het
uitgestorven beroep van visleurster. Natuurlijk draagt de
afgebeelde dame de Arnemuidse streekdracht, die nog steeds
door een aantal oudere dames gedragen wordt.

Groene wandelroute (3,1 km)

1. Historische Scheepswerf C.A. Meerman: is
opgericht in 1763. Op deze werf werden vele Arnemuidse
schepen gebouwd. In 1786 kocht Jacobus Meerman de werf
en het bedrijf bleef ruim 200 jaar in het bezit van zijn familie.
De werf is nu eigendom van de gemeente Middelburg en is
een museum geworden.

2. Mini vissersbootjes: Arnemuiden is nog steeds een
vissersstadje, maar dat is alleen te zien aan kleine details. De
kleine vissersbootjes van de Arnemuidse jeugd die hier in het
kanaal liggen, zijn een kleine kopie van de vissersvloot van

Arnemuiden, die in het weekend haar ligplaats in Vlissingen
heeft.

3. Molen ‘Nooitgedacht’: staat in Arnemuiden sinds

1981. De korenmolen verving de molen uit 1736, die in 1977
afbrandde.

4. Het stationsgebouw: werd geopend in 1872.

5. Singel: sinds 1574 heeft Arnemuiden stadsrechten. De
verdedigingswerken werden versterkt en de aanleg van de
Singel hoorde hier ook bij. De spoorlijn ligt op de plek waar
ooit wallen lagen.

6. Hertenkamp: is een afgerasterd gedeelte van een park
met herten, enkele geiten, bijzondere soorten eenden en
hoenders.

7. Oude lindeboom: is meer dan 150 jaar oud. Veel
sterke verhalen in Arnemuiden zijn verbonden aan deze
boom.
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8. Oude begraafplaats: op de oude begraafplaats vindt
u verschillende monumenten. Er is een monument voor de
oorlogsslachtofters, die met name omkwamen tijdens de
strijd om de Sloedam in oktober en november 1944. Er staat
ook een monument voor de scheepsramp van 1924, waarbij 4
schepen vergingen.

9. Oude Havenstraat: deze straat loopt parallel met de
oude haven van Arnemuiden. De vissen in de straatstenen
en de speciale stoeptegels herinneren hieraan. Verder zijn er
twee silhouetten te zien van dames in klederdracht uit het
begin van de 20ste eeuw die water halen uit het Oude Gat,
zoals het water genoemd wordt.

10. Silhouet Arnemuidse hoogaars: dit scheepstype
werd op de werf van C.A. Meerman gemaakt en was een
veelgebruikt scheepstype in de Zeeuwse visserij.

11. Kunstwerk De Buuzen: geloof, hoop en liefde’ is
gemaakt van buizen, die een bijzondere betekenis hebben
voor de Arnemuidenaren. De buizen vormden vroeger een
hekwerk dat een centrale ontmoetingsplek was in het stadje.
Toen het hekwerk afgebroken werd, zijn de buizen gebruikt
voor het huidige kunstwerk. Het kunstwerk geeft de waarden
weer die de Arnemuidenaren hoog houden: Geloof, hoop

en liefde. Verder staan hier beelden die verwijzen naar de
openbare lagere school die hier tot 1961 heeft gestaan.

12. Grenspaal: Arnemuiden behoorde tot de
ambachtsheerlijkheid Nieuwerkerke. Deze grenspaal gaf ooit
aan waar de ambachtsheerlijkheid begon. De paal staat niet
op de juiste plaats, maar werd eind 18de eeuw geplaatst in de
polder.

13. Arnestraat en de woonboten: het kanaal door de
Oude Arne loopt naar Middelburg.

Uitgave: Dames Denktank Arnemuiden
Fotos:  Beeldbank van de gemeente Middelburg,
Louis Drent Fotografie en MOJ design
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Stedelijke wandelroute (1 km)

1. Het Anker: herinnert aan de 16de eeuw toen
Arnemuiden een bloeiende havenstad was. Op de rede van
Walcheren, pal voor Arnemuiden, lagen grote zeeschepen
waarvan de goederen overgeladen werden op kleinere
schepen.

2. Westwal: dit is de westelijke muur of wal van
Arnemuiden.

3. Westdijkstraat: op deze plek werd het huidige
Arnemuiden gesticht. Mensen uit oud-Arnemuiden
kwamen op deze dijk wonen in de 15de eeuw.

4. Meerpalen: deze meerpalen onderstrepen het
maritieme karakter van Arnemuiden.

5. Lionstraat: is verbonden met het leuren van vis.
Mannen en vrouwen kochten vis, garnalen en mosselen bij
de vismijn en verkochten die aan de deur. Iedere leurder had
zijn eigen wijk. Sommigen reisden zelfs met de trein naar
Limburg! De koopwaar werd vervoerd in grote manden, die
met een juk gedragen werden.

6. Paal met waterstand 1953: herinnert aan de
watersnoodramp van 1953. Arnemuiden werd niet heel
zwaar getroffen, maar toch kwam het water in bepaalde
delen van het stadje aardig hoog te staan. De paal geeft aan
hoe hoog het water hier stond.

7. De Kerk: is van de Gereformeerde Gemeente in
Nederland, een orthodox protestants kerkgenootschap.
Zoals in bijna elke visserijgemeenschap is het Christendom
in Arnemuiden altijd sterk aanwezig geweest. Er zijn nu nog

vier kerken in Arnemuiden. Veel inwoners gaan ook ‘ter
kerke’ in Middelburg.

8. Langstraat: is de winkelstraat van Arnemuiden. De
nostalgische, gietijzeren stoephekjes en de uithangborden
geven de straat weer het aanzicht van vroegere tijden.
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9.’t Stadhuys en ’t Uusje van Eine: dit gebouw
was sinds 1865 het stadhuis van Arnemuiden en is nu

ingericht als museum. Hoofdthema’s zijn, naast de algemene
geschiedenis van Arnemuiden, streekdracht en visserij.

Tegenover het museum is 't Uusje van Eine. Hier stapt u
honderd jaar terug in de tijd. Onder het huisje bevindt zich
een 15de eeuwse kelder.
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10. Markt en kerk: op de markt staat het kerkgebouw
van de Nederlands Hervormde Gemeente. Het gebouw
verving in 1858 de grote kruiskerk. In de toren hangen de
beroemde 16de eeuwse luidklokken van Arnemuiden. Die
zijn niet zichtbaar, maar wel hoorbaar. Bovenin de toren
hangt een 16de eeuws carillon, dat om het kwartier een liedje
speelt. In de toren bevindt zich ook een uniek astronomisch
uurwerk uit de 16de eeuw.




